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Goedenavond Dames en Heren, 

Welkom op de tiende Pieter Gillis-lezing die vanavond gehouden wordt door 

Christa Anbeek. 

Met de Pieter Gillis-lezing wil de Universiteit Antwerpen een forum bieden aan 

vooraanstaande auteurs en denkers die bijgedragen hebben aan wat het actief 

pluralisme genoemd wordt, dat wil zeggen: bijgedragen hebben aan een 

inhoudelijke reflectie en aan een dialoog over zingeving op een wijze die 

onverschilligheid uit de weg gaat. 

De voorgangers van Christa Anbeek waren literaire auteurs zoals Rachida 

Lamrabet en Amos Oz, historici als René Couperus en Chris van der Heijden, 

bestuurders als Ahmed Aboutaleb en tv-documentairemakers als Jan Leyers. 

Christa Anbeek brengt een nieuwe stem in dit rijtje. Zij is een theologe van 

remonstrantse strekking verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en 

aan de Vrije Universiteit. De remonstranten zijn getekend door een 

Erasmiaanse reformatie waarin gematigdheid en een afkeer van te sterke 

stelligheid voorop staan. Zoals u wellicht weet was Pieter Gillis een goede 

vriend van Erasmus. Welkom thuis, Christa! 

Het proefschrift van Christa Anbeek betrof een vergelijking van 

boeddhistische en christelijke perspectieven op de dood. Die studie van het 

boeddhisme bracht haar ook tot de praktische beoefening van zenmeditatie. Zij 

schreef er twee boeken over : Zin in Zen (2003) en het geromantiseerde 

levensverhaal van haar zen-lerares, de Brugse Mimi Maréchal, getiteld Mimi & 

Akiko (2005). 

Dat Christa precies de dood uitkoos als thema voor haar proefschrift kan 

niet toevallig heten. Vroeg reeds moest zij afscheid nemen van ouders en broer 

en later ook van een levenspartner. Die tragische gebeurtenissen hebben haar 

zoektocht getekend. Christa Anbeek schrijft over hedendaagse filosofie en 

theologie, maar doet dat in haar boeken steeds vanuit een heel persoonlijk 

perspectief. Zij denkt en schrijft vanuit betrokkenheid. Haar schrijfstijl herinnert 

aan dagboeken en reisverslagen. Haar werk Overlevingskunst. Leven met de 



dood van een dierbare (uit 2010) kreeg bijzonder veel weerklank en dat geldt 

ook voor het boek dat ze samen met Ada de Jong maakte, De berg van de ziel. 

Persoonlijk essay over kwetsbaar leven (2013). 

In haar inaugurele rede getiteld Aan de heidenen overgeleverd. Hoe 

theologie de 21ste eeuw kan overleven (2013) wil zij gelovigen en ongelovigen 

voor de verantwoordelijkheid stellen om op doordachte manier om te springen 

met de religieuze erfenis van het christendom door die erfenis op te vatten als 

een kwetsbare poging om zin te geven aan ons broos leven. Alles van waarde is 

weerloos. 

Tijdens mijn voorbereidende lectuur werd ik getroffen door een passage 

waarin Christa schrijft over de woede die haar soms overvalt. “Niet alle dagen, 

gelukkig niet, maar vaak wel. Een redeloze woede om hoe de dingen gaan, hoe 

mijn leven keer op keer overhoopgegooid wordt.” (Overlevingskunst, p. 94). 

Buiten stormt het, maar zo’n storm gaat uiteindelijk vanzelf wel liggen… 

nu alleen nog die innerlijke storm. Christa, aan jou het woord. 

 


