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Onder de titel FILOSOFIE & JODENDOM zal het Instituut voor 
Joodse Studies in samenwerking met het Departement Filosofie 
van de Universiteit Antwerpen geregeld lezingen, studiedagen 
en colloquia organiseren, die een licht werpen op de bijdrage 
van de joodse cultuur tot de wijsbegeerte en op de dialoog 
tussen joodse en niet-joodse wijsbegeerte. 
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F I L OS O FIE  &  J OD END O M  



Hermann Cohen (1842 - 1918) is niet slechts stichter van de 
Marburger tak van het Neo-Kantianisme maar tevens een van 
de belangrijke vernieuwers van de joodse filosofie. Cohens 
godsdienstfilosofisch hoofdwerk"Die Religion der Vernunft aus 
den Quellen des Judentums" staat in een nauw verband met zijn 
door Kant geïnspireerd idealisme. De filosofie van Hermann 
Cohen zal voorgesteld worden door Reinier MUNK die aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam de Goudeket leerstoel voor joodse 
filosofie bekleedt. 

 
 

Erik OGER (Universiteit Antwerpen) zal zijn aandacht richten op 
een Messiaanse thematiek, die bij Jacques Derrida, de 
"godfather" van de deconstructie, steeds nadrukkelijker op de 
voorgrond komt. Derrida vat dit Messiaanse op als een 
onvoorwaardelijke openheid voor de toekomst, als een zich 
blootstellen aan de absolute verrassing, als een verwelkomen 
van de komst van de Andere. Hieruit reeds blijkt dat deze 
thematiek onlosmakelijk verbonden is met die van de 
gastvrijheid en met de concrete actuele problemen van 
immigratie, en dus een onmiddellijke politieke relevantie heeft. 

 
 

Max Weber beweerde dat het jodendom aan de oorsprong ligt 
van het westers rationalisme. Maar het jodendom is ook het 
grootste slachtoffer geworden van een op hol geslagen 
instrumentele rationaliteit. Zo zien het Adorno, Arendt en 
Bauman. Als zij gelijk hebben, is het jodendom dus tegelijk de 
wieg en het graf van het westers rationalisme. Deze "wrede 
dialektiek" wordt behandeld door Walter WEYNS (Universiteit 
Antwerpen). 

Programma 

14.15 Welkom 
Prof. dr. Joachim LEILICH 
Universiteit Antwerpen 
 

14.30 Hermann Cohen 
Prof. dr. Reinier MUNK 
Vrije Universiteit Amsterdam 
 

15.30 De Messiaanse dimensie van de  
gastvrijheid bij Jacques Derrida 
Prof. dr. Erik OGER 
Universiteit Antwerpen 

16.30 koffiepauze in Agora Caffee 

17.00 Het jodendom als wieg en graf 
van het westers rationalisme 
Prof. dr. Walter WEYNS 
Universiteit Antwerpen 

18.00 einde 

Universiteit Antwerpen 
Stadscampus 
lokaal D.015 
Grote Kauwenberg 2 
2000 Antwerpen 
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