
Pieter Jan Gijsberts (1952-2011) was opgeleid als kunsthistoricus aan de Universiteit van 

Nijmegen. Als universitair docent was hij verbonden aan de faculteit 

architectuurgeschiedenis- en theorie van de Technische Universiteit Eindhoven, als docent 

architectuurgeschiedenis aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en als docent 

geschiedenis van het design aan de Rietveldacademie Amsterdam. Hij was thuis in vele talen 

en werelden: filosofie, kunst, architectuur, letterkunde. Hij heeft veel gepubliceerd op het 

gebied van architectuur en beeldende kunst. Maar poëzie was zijn grote passie. Meerdere van 

zijn eigen gedichten zijn in diverse, vooral Vlaamse, literaire en poëzietijdschriften 

verschenen.  

 

Eind jaren zestig werd door studenten van de Universiteit Nijmegen het werk van Walter 

Benjamin ontdekt. De eerste vertaling van het opstel Het kunstwerk in het tijdperk van zijn 

technische reproduceerbaarheid werd in 1970 uitgegeven door uitgeverij SUN te Nijmegen. 

Pieter Jan Gijsberts maakte deel uit van een leesgroepje rond Henk Hoeks (uitgever van 

SUN), dat vele jaren bijeenkwam om het werk van Benjamin te bestuderen. Ook nadien is hij 

Benjamin blijven lezen en studies over Benjamin blijven verzamelen. Mijn eerste 

kennismaking met Pieter Jan Gijsberts, mijn latere levensgezel, en met het werk van 

Benjamin was bij de lezing die hij in 1980 hield aan het Kunsthistorisch Instituut van de 

Universiteit van Amsterdam. De titel van zijn lezing was ‘Walter Benjamin: zoon van het 

geluk’. De lezing ging over Benjamins idee van het verzamelen in samenhang met zijn 

geschiedenisopvatting.  
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