Wuustwezel. Aan het oor-
logsmonument op de Kruisweg
werd de zware tankslag die de be-
vrijding van Antwerpen inzette
herdacht. Veel vaandeldragers uit
Belgié, Groot-Brittannié en Schot-
land, die de oorlogsveteranen
vertegenwoordigden, waren aan-
wezig. Het Amahoro Solidariteits-
koor van de Universiteit Antwer-
pen (foto) zorgde voor een intie-
me sfeer. Regina Sluzny bracht de
ondergedoken Joodse kinderen in
herinnering. Wegens ziekte was
de Britse delegatie wat uitge-
dund, maar toch mocht de
Wuustwezelse afdeling van de
Polar Bears veel Britten ontvan-
gen. Er waren familieleden van de
veteranen die voor het eerst naar
Wuustwezel kwamen. (vw)




