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Een noodzakelijk boek

In ‘Van Abba tot Zondebok’ (Uitgeverij
Halewijn, 2019) worden 57 Bijbelse
begrippen behandeld. Het zijn essentiële
begrippen voor ons geloof. Helaas
worden ze vaak uitgelegd ten koste van
het jodendom. 

Gedurende drie jaren hebben joden en
christenen in Duitsland hier samen over
gedebatteerd. Het boek is de vrucht van
dit buitengewoon boeiend proces!

In dit ‘leerhuis’ diepen we bij elke
samenkomst 3 begrippen uit
(analyse, verdieping, gesprek).

U kan zich inschrijven voor één of
meerdere sessies of voor het geheel. 

Begeleiding: Jean Bastiaens, Rik Hoet,
David Godecharle, Danny Rouges

Doelgroep: christenen en joden die
werken in pastoraal, catechese,
verkondiging, liturgie;
godsdienstleerkrachten;
geïnteresseerden. 

Data en uur: 
25/04 - 02/05 - 16/05 - 23/05 - 30/05 - 06/06,

steeds van 20u00 tot 21u30

Locatie:
Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC), 

Groenenborgerlaan 149, Antwerpen 
(ruime parkeergelegenheid)

Prijs: €10 per sessie,
€60 voor de reeks 

(steeds inclusief thee/koffie).
Wie wil, kan het boek ter plekke aanschaffen

(€24,95).

Inschrijven: via Kerknet of mailen naar
els.want@bisdomantwerpen.be.

U kan per sessie of voor de hele reeks
inschrijven.

Informatie:
david.godecharle@bisdomantwerpen.be

of Danny Rouges: acjcb1@gmail.com 

Initiatiefnemers:
Diocesane Werkgroep Bijbel (DWB) en
Antwerpse Contactgroep voor Joods-

Christelijke Betrekkingen (ACJCB).



We maken op vlak van de Bijbel een
paradigmashift mee. In het oude paradigma
werd een tegenstelling gecreëerd tussen het
Oude en Nieuwe Testament: de God van
wraak versus de God van liefde, particulier
versus universeel, enzoverder. Dit had
kwalijke gevolgen voor de vervolging van
joodse mensen, eeuw na eeuw…

De shift naar een nieuw paradigma wordt
door joden en christen ingezet, maar is bij de
meeste gelovigen nog niet aangekomen. 

SAMENKOMST I: donderdag 25 april

- Inleiding: oorsprong en doel van het boek
‘Van Abba tot Zondebok’
- Bijbel: Oude Testament, Nieuwe
Testament?
- Bloed: ‘Zijn bloed kome over ons’?

SAMENKOMST II: donderdag 2 mei

- Christus: messiasverwachting
- Jezus van Nazaret: zoon van God?
- Exodus: ten koste van de Egyptenaren?

SAMENKOMST III: donderdag 16 mei
 
- Farizeeën: wie zijn zij werkelijk?
- God: veraf of dichtbij?
- Genade: staan wet en genade tegenover
elkaar?

WAT STAAT ONS TE DOEN?

SAMENKOMST IV: donderdag 23 mei

- Dabru Emet – Spreek waarheid!: een
joods standpunt tegenover christenen
- ‘De wil van onze Vader in de hemel doen’:
een nieuw orthodox standpunt over
dialoog tussen joden en christenen
- Nostra Aetate 4: document van
Vaticanum II over het jodendom

SAMENKOMST V: donderdag 30 mei

- Liefde voor de vijand: alleen in het
christendom?
- Oog om oog, tand om tand: wraak of
vergoeding?
- Toorn van God: de passie van God?

SAMENKOMST VI: donderdag 6 juni

- Volk van God: wie is het volk van God?
- Uitverkiezing 
- Roeping: wie is uitverkoren?
- Wraak: waarom en waartoe? Een Bijbels
perspectief
Slot: welke oogst brengen we bijeen?

PARADIGMASHIFT

Het boek ‘Van Abba tot Zondebok’ vat het
probleem bij de wortel aan. Welke Bijbelse
woorden verraden het denken in het oude
paradigma? Kunnen we ze herijken naar hun
oorspronkelijke bedoeling? Wat levert dit op
voor vandaag en de toekomst?
We gaan samen met het boek aan de slag. 

Het wordt een vruchtbaar en spannend
leerproces voor elk van ons, waarbij we
met nieuwe ogen zullen kijken naar zowel
het Oude als het Nieuwe Testament!


