EN VERBONDENHEID

In een wereld die vaak snel draait en veel van
ons vraagt, zoeken jongeren steeds meer naar
echte verbondenheid. Met elkaar, met zichzelf
en met God. Daarom organiseert Kamino

in samenwerking met Zomaar een Dak, de
pastorale dienst van de Universiteit Antwerpen,

00 pieter Roziers: “Mijn maandelijks
bronmoment en biddend samenzijn.”

op regelmatige basis jongerenavonden waar
stilte, verdieping en ontmoeting centraal staan.
Elke jongerenavond begint met het vieren

van de eucharistie: een moment van rust,
bezinning en gemeenschap. Samen luisteren
we naar het Woord, brengen we ons eigen
leven voor God en breken we het Brood van
leven. Die vieringen worden gedragen door
jongeren zelf, met zang, gebed en momenten
van stilte die raken. Na de viering verplaatsen

DELEN IN GELOOF, BROOD

09 Denise Appels: “Ik ga naar de
jongerenavonden omdat ik er kan thuis-
komen bij een warme groep gelovige
jongeren. Het doet ook deugd om
samen eucharistie te vieren.”

we ons naar een gezellige ruimte, Zomaar een
Dak, waar we samen een eenvoudige maar
warme broodmaaltijd delen. Daar gebeurt iets

ledereen is welkom op 22 mei
en op 26 juni om 19 uur in de
Ignatiuskapel in Antwerpen
(Prinsstraat 13) om te vieren.
Aansluitend trekken we naar
Zomaar een Dak voor een
broodmaaltijd en een gezellig
samenzijn. In september start
het nieuwe werkjaar met
vieringen op 25 september,

9 oktober, 23 oktober, 27
november en 18 december.

© Kamino

00 Lukas Van Der Spiegel: “Ik zocht vooral
medechristenen, ik voelde me precies als
enige christen in Antwerpen in mijn eigen
leeftijdgroep (18-25).”

bijzonders: muren vallen weg, verhalen komen op
gang, en wat we in de kerk ervaren hebben, leeft
verder aan tafel. Zulke avonden zijn meer dan een
activiteit: ze zijn een plek waar vriendschap groeit,
geloof verdiept, en jongeren voelen dat ze deel zijn
van iets groters. Een plek waar je mag zijn zoals je
bent, en tegelijk uitgenodigd wordt om te groeien in
liefde, in geloof, in verbondenheid.

Wil jij ook even op adem komen? Je laten raken door
stilte, gemeenschap en brood dat verbindt?

Wees welkom bij de volgende jongerenavond. Er is
een plaats voor jou aan tafel. (Lars Van Peer)




